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Inleiding

Al sinds 1973 werken de kerken van Boijl, Elsloo en Makkinga samen onder de naam
Streekgemeente Frieslands End.

Op 17 oktober 2023 was de fusie tussen Makkinga en Elsloo een feit, het kerkgebouw van
Elsloo is overgegaan naar Stichting Het Karkehuus.

Nu, februari 2025, hopen we toe te werken naar een fusie tussen de kerk van Makkinga-
Elsloo en die van Boijl, zodat onze lange samenwerking officieel wordt en we een nieuwe
Protestantse Gemeente vormen, de Protestantse Gemeente Frieslands End.

De inwoners van onze dorpen hechten veel waarde aan de kerkgebouwen, een traditie van
kerkgang is er veel minder. De kerkdiensten worden dan ook door een klein maar trouw
groepje mensen bezocht. Uitzondering hierop zijn bijzondere diensten, zoals op Kerstavond
en Paasmorgen. Dan weten veel dorpsgenoten de kerk te vinden en waarderen zij de
gastvrijheid en laagdrempeligheid bij onze diensten.

leder mens gaat zijn of haar eigen unieke weg met God. Als gemeente willen we die weg van
harte ondersteunen. De verhalen uit de Bijbel, de levensweg van Jezus Christus en de
werking van de Heilige Geest helpen ons daarbij.

We weten ons deel van ‘Gods volk onderweg’ en dat betekent beweging en verandering.

Dit beleidsplan laat zien wie wij zijn en wat ons voor ogen staat.

Makkinga, februari 2025

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraden binnen Frieslands End op

10- juni 2025
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Missie

Als kleine gemeente voelen wij ons aangesproken door de woorden van Jezus,

“Jullie zijn het zout van de aarde en het licht voor de wereld”.

We mogen ons waardevol voelen en bruikbaar voor God.

De kerkgebouwen in onze dorpen herinneren ons aan de mensen die ons zijn voorgegaan.
Eeuwenlang is er gebeden, uit de Bijbel gelezen en gepreekt en was er zorg voor de naasten,
daar willen wij graag mee doorgaan.

Als gemeente zoeken wij de ontmoeting met God en met elkaar. Vanuit de diensten krijgen
we de kracht en opdracht Gods licht en liefde te delen. We dragen verantwoordelijkheid voor
wat ons is toevertrouwd en willen graag van betekenis zijn in onze dorpen.

Visie

Met name door diaconaat, eredienst en pastoraat geven we vorm aan onze missie.

Diaconaat

Onze diakenen collecteren in iedere dienst en vragen waar nodig aandacht voor speciale
noden. Naar eer en geweten gaan zij om met wat hen is toevertrouwd, ook door vorige
generaties en proberen waar nodig het leven van mensen te verlichten. Bij hun keuzes
nemen ze ook de classicale adviezen mee. Verder richten zij zich op

-aandacht voor wie extra zorg nodig heeft
-attentie voor zieken en ouderen

-ondersteuning van het jeugdwerk

-jaarlijks uitstapje voor de ouderen uit de dorpen
-organiseren van een stamppotbuffet

-extra omzien naar ouderen met Pasen en Kerst
-nood in de wereld via Kerk in Actie

Eredienst

Door ons kleine aantal zijn onze kerkdiensten intiem van karakter, tegelijk zijn gasten zeer
welkom! Na de eredienst is er de ontmoeting met elkaar, wanneer we samen koffie drinken.
De verbondenheid met de wereld om ons heen uit zich in de gebeden, de collectes en de
bloemen die uit de dienst naar dorpsgenoten worden gebracht met wie wij meeleven.

Volgens een vastgesteld rooster is er tweemaal per drie weken op zondag een dienst in de
kerk van Makkinga of Boijl. De Paaskaars brandt als teken van opstanding en licht van
Christus. Door de liturgie geven we vorm aan ons verlangen naar Gods koninkrijk en aan onze
verbondenheid met de wereld waarin wij leven.



We zingen in beide kerken uit het nieuwe liedboek, daarnaast wordt in Boijl ook de
evangelische liedbundel gebruikt. De voorbereidingstijd voor Kerst en Pasen helpen de
betekenis van de komst, het sterven en de opstanding van Jezus in deze wereld te verstaan.
Met Pinksteren vieren we Gods kracht in ons.

We vieren vier keer per jaar het Heilig Avondmaal.

De eerste vrijdag van maart verbinden wij ons met Christenen over de hele wereld door de
viering van Wereldgebedsdag. Aan het einde van het kerkelijk jaar herdenken we de
gemeenteleden en dorpsgenoten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun nabestaanden
worden voor deze dienst uitgenodigd.

We staan open voor vernieuwing in onze kerkdiensten en zoeken samen met gemeenteleden
naar nieuwe elementen en aansprekende vormen.

We vinden muziek belangrijk in onze diensten. Naast begeleiding van de gemeentezang op
orgel of piano, vormt muziek vaak een brug tussen de verschillende onderdelen van de
dienst en biedt een mogelijkheid tot overdenking. De muzikale inbreng van gemeenteleden
of anderen wordt als een welkome aanvulling gezien.

Muziek vertelt wat woorden niet kunnen zeggen en is daarom onmisbaar in de samenkomst
waar mensen hun geloof beleven en daarin willen groeien.

Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van
pastoraat. Het is de dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving en hun
vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven.

Pastoraat is het cement van de gemeente en richt zich ook op dorpsgenoten die geen lid van
zijn onze gemeente. Het gaat om de ontmoeting met de ander en het vergezellen van
mensen (vaak in pijn of nood) met hun verlangens, verdriet en blijdschap in het perspectief
van het verhaal van God en mensen.

Hoewel pastoraat een taak is van alle gemeenteleden, is onze kerkelijk werker bij uitstek de
spil tussen de kerk en de gemeente en de inwoners van het dorp.

Kinder- en jeugdwerk

Kinderen hebben een speciale plaats in onze gemeente. Er is minimaal 4 keer per jaar
kinderkerk tijdens de dienst. Daarnaast organiseren we enkele malen per jaar een
gezinsdienst en is er aandacht voor de kinderen die de basisschool hebben afgerond.



Elk dorp heeft een openbare basisschool. Als kerk staan wij achter het godsdienstig
vormingsonderwijs op onze scholen. De actie schoenendoos is een vorm van samenwerking
met de scholen, ook is de kerk beschikbaar voor de Kerstviering.

Voor de kinderen van de basisschool organiseren we rond Pasen, bij de startdienst en met
Kerst vaak een activiteit.

Wij zijn dankbaar voor het feit dat er nog steeds jongeren meedoen aan de ontmoetingen
die we voor hen organiseren. Het vraagt veel inzet van degenen die dit voorbereiden, vooral
de oudere jeugd betrokken houden is een uitdaging.

Ook hierin is onze kerkelijk werker de voortrekker, bijgestaan door een van de ambtsdragers.

Privacy

In verband met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming ) ligt er in onze kerken een
Privacy verklaring, voor ieder ter inzage. leder jaar in januari staat dit onderwerp op de agenda
van de kerkenraad.

Veilige gemeente

Waar mensen met elkaar omgaan kunnen ongewenste situaties en verhoudingen ontstaan, wij
zijn ons daarvan bewust. ledereen die bij ons komt en met ons mee doet moet er op kunnen
vertrouwen dat we respectvol en betrouwbaar zullen zijn. Er mag geen enkele twijfel zijn over de
veiligheid van kinderen die aan een van onze activiteiten deelnemen. We hebben respect voor
elkaar en zijn in alle contacten gelijkwaardig aan elkaar. Bij ontmoetingen met kinderen zijn altijd 2
volwassenen aanwezig. De kinderkerk wordt door ouders zelf geleid. Voor alle ambtsdragers en
kerkelijk werker wordt in 2025 een VOG aangevraagd, naar landelijk beleid.

Wanneer er onverhoopt toch een situatie ontstaat die vragen oproept over (grensoverschrijdend)
gedrag, dan zullen we dit in alle openheid met de betrokkenen bespreken. Wanneer een gesprek
het vertrouwen niet kan herstellen, kan hulp van de vertrouwenspersoon van de classis Fryslan
worden gevraagd.

Nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaand beleid en
ook zij moeten een VOG kunnen overhandigen.

Missionaire inzet, onze rol in de dorpen

Door gastvrij te zijn, om te zien naar elkaar, ook buiten onze gemeente en buiten onze
grenzen, proberen we Gods liefde door te geven en naaste te zijn zoals onze Heer heeft
bedoeld. Onze betrokkenheid bij de lichtjesavonden in Boijl en Makkinga zijn hier
voorbeelden van.

In de dorpskranten hebben wij een vaste plaats en laten we een stukje van onze identiteit
zien. Bij onze diensten op eeuwigheidszondag verwelkomen we veel mensen die geen
binding (meer) hebben met de kerk.



Meerdere dorpsbewoners pachten gronden die in eigendom zijn van onze gemeente. Omdat
wij, als rentmeesters van de schepping verantwoordelijk zijn voor wat ons is toevertrouwd,
staan we sierteelt niet toe bij verlenging van of nieuw uit te geven pachtovereenkomsten.

Geestelijke vorming

De zondagen waarop we bij elkaar komen bepalen ons weer bij wie wij mogen zijn, kinderen van
God. De woorden uit de Bijbel en de uitleg daarvan geven richting aan ons leven en de Zegen die
wij meekrijgen blijft ons vergezellen in ons dagelijks leven. Spontane geloofsgesprekken kunnen
ontstaan wanneer wij oprecht interesse hebben in elkaar.

Al een aantal jaren is er binnen onze gemeente een gespreksgroep met ouders van jonge kinderen.
Initiatieven zoals ‘gesprekken rondom de keukentafel’ zijn er wel maar het ontbreekt tot nu toe
aan mensen die dit kunnen realiseren.

Toekomstplannen

Als samenwerkende kerkenraden van Boijl en Makkinga-Elsloo hopen we van de gemeenten
en de classis toestemming te krijgen tot samengaan. Dat willen we dan graag zo snel mogelijk
realiseren. Ook is er zowel in Boijl als in Makkinga de wens de begraafplaatsen (in Boijl
wellicht ook de klokkenstoel) over te dragen aan een nog op te richten dorpsstichting.
Daarover willen we op korte termijn gesprekken starten.

O grote God die liefde zijt, Maak ons volbrengers van dat woord,
O Vader van ons leven, getuigen van uw vrede,

Vervul ons hart, dat wij altijd dan gaat wie aarzelt met ons voort,
Ons aan uw liefde geven. Wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons het zout der aarde zijn, Laat ons getrouw de weg begaan

Het licht der wereld, klaar en rein. Tot allen die ons verre staan

Laat ons uw woord bewaren, en laat ons zonder vrezen

Uw waarheid openbaren de minste willen wezen.



